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Hartelijk welkom bij de Evangelische Roze Viering 
op zondag 28 mei 2023 in de Oranjekerk te Amsterdam 
Algehele leiding: André Martens uit Amsterdam 
Overdenking: Alexander Noordijk uit Monnikendam 
Begeleiding & vocale medewerking: Lydia & Marcel uit Ermelo 
Coördinatie: Rinke Oost uit Urk 
Koster: Gijs-Bert Vervoorn uit Amsterdam 
 
  

Thema  
  

‘De Adem onmisbaar voor het leven!’ 
 
Lydia & Marcel Zimmer  openen de viering met  
het lied ‘Hoe mooi en hoe heerlijk’  
  
Hoe mooi en hoe heerlijk 
als wij als familie 
als broers en als zussen om elkaar geven 
en open en eerlijk met elkaar omgaan, 
de vrede bewaren en eensgezind leven. 
 
En het mooiste geschenk wordt ons gegeven 
De zegen van God, een eindeloos leven. 
 

(Opwekking 767) 

 
Woord van welkom    
 
 
 
Samenzang Lof zij de Heer   
  
Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere. 
Laat ons naar hartenlust zingen en blij musiceren. 
komt allen saam, 
psalmzingt de heilige naam, 
looft al wat ademt de Here. 
 

Lof zij de Heer,  
Hij omringt met zijn liefde uw leven. 
Heeft u in 't licht als op 
adelaarsvleugelen geheven. 
Hij die u leidt, zodat uw hart zich verblijdt, 
Hij heeft zijn woord u gegeven. 
 
Praise to the Lord!  
Oh, let all that is in me adore Him! 
All that has life and breath,  
come now with praises before Him! 
Let the Amen  
Sound from His people again; 
Gladly forever adore Him. 
 

(Nieuwe Liedboek lied 868) 

 
Wij wensen elkaar de vrede van God  
  
 
Samenzang Tienduizend redenen  
 
De zon komt op,  maakt de morgen wakker;  
mijn dag begint met een lied voor U.  
Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag 
overkomen,  
laat mij nog zingen als de avond valt.  
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Loof de Heer, o mijn ziel.  
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige naam.  
Met meer passie dan ooit; o mijn ziel,  
verheerlijk zijn heilige naam.  
  
Heer, vol geduld toont U ons uw liefde.  
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht.  
Van al uw goedheid wil ik blijven zingen; 
tienduizend redenen tot dankbaarheid.  
 
 Loof de Heer, o mijn ziel, 
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige naam.  
Met meer passie dan ooit; o mijn ziel,  
verheerlijk zijn heilige naam.  
  
And on that day when my strength is failing,  
the end draws near and my time has come,  
may still my soul  sing Your praise unending,  
Ten thousand years and then forevermore.  
  
Bless the Lord, oh my soul, Oh my soul  
Worship His Holy name.  
Sing like never before, Oh my soul,  
I'll worship Your Holy name . 
  
Bless the Lord, oh my soul, Oh my soul  
Worship His Holy name . 
Sing like never before. Oh my soul  
I'll worship Your Holy name.  
Yes I'll worship Your Holy name,  
Lord I'll worship Your Holy name.  
 

(Opwekking 733) 

 
Gebed om de Heilige Geest  
  
  
 

Lezing  Ezechiël 37: 1-14 
 
1 Ik werd opnieuw door de hand van de HEER 
gegrepen. Zijn geest voerde mij mee en Hij zette 
mij neer in een dal vol beenderen. 2 Ik moest er 
aan alle kanten omheen lopen, en zo zag ik dat er 
verspreid over het dal heel veel beenderen lagen, 
die helemaal waren uitgedroogd. 3 De HEER vroeg 
mij: ‘Mensenkind, kunnen deze beenderen weer 
tot leven komen?’ Ik antwoordde: ‘HEER, mijn God, 
dat weet U alleen.’ 4 Toen zei Hij: ‘Profeteer, en 
zeg tegen deze beenderen: “Dorre beenderen, 
luister naar de woorden van de HEER! 5 Dit zegt 
God, de HEER: Beenderen, Ik ga jullie adem geven 
zodat jullie tot leven komen. 6 Ik zal jullie pezen 
geven, vlees op jullie laten groeien en jullie met 
huid overtrekken. Ik zal jullie adem geven zodat 
jullie tot leven komen. Dan zullen jullie beseffen 
dat Ik de HEER ben.  

7 Ik profeteerde zoals mij was opgedragen. 
Zodra ik dat deed hoorde ik een geluid, er klonk 
een geruis van botten die naar elkaar toe 
bewogen en zich aaneenvoegden. 8 Ik zag pezen 
zich aanhechten en vlees groeien, ik zag hoe er 
huid over de botten heen trok, maar ademen 
deden ze nog niet. 9 Toen zei Hij tegen mij: 
‘Profeteer tegen de wind, profeteer, mensenkind, 
en zeg tegen de wind: “Dit zegt God, de HEER: Kom 
uit de vier windstreken, wind, en blaas in deze 
doden, zodat ze weer gaan leven.” ’ 10 Ik 
profeteerde zoals Hij mij gezegd had, en de 
lichamen werden met adem gevuld. Ze kwamen 
tot leven en gingen op hun voeten staan: een 
onafzienbare menigte. 

11 En Hij zei tegen mij: ‘Mensenkind, deze 
beenderen zijn het volk van Israël. Het zegt: 
“Onze botten zijn verdord, onze hoop is 
vervlogen, onze levensdraad is afgesneden.”  
12 Profeteer daarom en zeg tegen hen: “Dit zegt 
God, de HEER: Mijn volk, Ik zal jullie graven 
openen, Ik laat jullie uit je graven komen en Ik zal 



 3

jullie naar het land van Israël brengen. 13 Mijn 
volk, als Ik je graven open en jullie uit je graven 
laat komen, zullen jullie beseffen dat Ik de HEER 
ben. 14 Ik zal jullie mijn adem geven zodat jullie 
weer tot leven komen, Ik zal jullie in je eigen land 
laten wonen, en jullie zullen beseffen dat Ik de 
HEER ben. Wat Ik gezegd heb, zal Ik doen – zo 
spreekt de HEER.” ’ 
 
 
Onder het zingen van het volgende lied worden 
de gebedsbriefjes opgehaald. 
De gebedsintenties worden later hardop aan God 
opgedragen.  
 
Samenzang Laat het huis gevuld zijn 
  
Laat het huis gevuld zijn  
met wierook van aanbidding.  
Laat het huis gevuld zijn  
met de wolk van mijn Geest.  
Laat het huis gevuld zijn  
met het brood van eeuwig leven.  
Laat het huis gevuld zijn  
met mijn geur.  
 

Want Ik wil komen met mijn Geest  
en doorwaaien heel het huis.  
Ik wil het maken tot een tempel  
    waar Ik woon.  
Laat mijn leven in je zijn,  
Ik maak je heilig, puur en rein.  
Laat het levend water stromen  
    door je heen.  

 
Laat het huis bekleed zijn  
met kleden van fijn linnen.  
Laat het huis bekleed zijn  
met gerechtigheid en trouw.  
Laat het huis gekleurd zijn  
door het bloed van uw Zoon Jezus.  

Laat het huis gereinigd zijn  
en schoon.  
 

Want U wilt komen met uw Geest  
en doorwaaien heel het huis.  
U wilt het maken tot een tempel  
    waar U woont.  
Laat uw leven in ons zijn,  
maak ons heilig puur en rein.  
Laat het levend water stromen  
    door ons heen.  

 

 
 
Heer, wij roepen tot U:  
‘Kom opnieuw met uw vuur.’  
Wij verlangen naar echtheid;  
bewerk het diep in ons hart.  
 

Heer, wees welkom met uw Geest  
en doorwaai nu heel het huis. 
Kom en maak het tot een tempel  
    waar U woont.  
Laat uw leven in ons zijn,  
maak ons heilig, puur en rein. 
Laat het levend water stromen 
    door ons heen. 

 
(Opwekking 623) 

  
Lezing  Handelingen 2: 1-4 & 14-21 (Book of Acts) 
 
1 When the day of Pentecost came, they were all 
together in one place.  

2x
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2 Suddenly a sound like the blowing of a violent 
wind came from heaven and filled the whole 
house where they were sitting.  
3 They saw what seemed to be tongues of fire that 
separated and came to rest on each of them.  
4 All of them were filled with the Holy Spirit and 
began to speak in other tongues f as the Spirit 
enabled them. 
 
14 Then Peter stood up with the Eleven, raised his 
voice and addressed the crowd: “Fellow Jews and 
all of you who live in Jerusalem, let me explain 
this to you; listen carefully to what I say.  
15 These men are not drunk, as you suppose.  
It’s only nine in the morning!  
16 No, this is what was spoken  
by the prophet Joel:  
17 “ ‘In the last days, God says, 
I will pour out my Spirit on all people. 
Your sons and daughters will prophesy, 
your young men will see visions, 
your old men will dream dreams. 
18 Even on my servants, both men and women, 
I will pour out my Spirit in those days, 
and they will prophesy. 
19 I will show wonders in the heaven above 
and signs on the earth below, 
blood and fire and billows of smoke. 
20 The sun will be turned to darkness 
and the moon to blood before the coming  
of the great and glorious day of the Lord. 
21 And everyone who calls on the name 
 of the Lord will be saved.’ 

 
   
Overdenking  
‘De Adem onmisbaar voor het leven’ 
  
 

Lydia & Marcel Zimmer  zingen het lied  
‘Onmisbaar’ 
 
Heer, U sprak en uit het niets 
bracht U het leven voort. 
Zo vindt alles wat bestaat 
zijn oorsprong in uw woord. 
De mens is naar uw evenbeeld 
door U vormgegeven. 
U blies hem uw adem in, 
zo kwam hij tot leven. 
 

U bent onmisbaar als de zon, 
bron van levenslicht. 
U bent onmisbaar zoals brood, 
en water dat verkwikt. 
U bent onmisbaar zoals lucht 
voor elke ademtocht. 
U bent onmisbaar als de liefde, 
door iedereen gezocht. 
U bent onmisbaar, in alles onmisbaar. 

 
U bent liefde en door U 
wordt ieder mens erkend, 
leven krijgt betekenis 
omdat U leven bent. 
U omringt ons met Uzelf, 
heeft uw Geest gegeven, 
voorziet in al wat nodig is, 
bron voor heel ons leven. 

U bent onmisbaar als de zon ... 
 
Kijken we naar het heelal, 
dan is de mens maar heel erg klein. 
Dat U naar ons om wilt zien, 
dat kan alleen maar liefde zijn, 
dat kan alleen de liefde zijn. 

U bent onmisbaar als de zon ... 
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Persoonlijke beleving  
  
Tijdens het luisteren naar liederen, gezongen 
door Lydia & Marcel Zimmer,  zijn er de volgende 
mogelijkheden  
 

  
  
   een lichtje ontsteken bij de liturgietafel of  

bij het gedenkdoek  
  

  een persoonlijke zegening ontvangen bij  
de voorganger of tweede zegenaar  

 
  
Voorbeden  

  
Gebed & het hardop opdragen van de 
gebedsbriefjes  
  
We danken voor onze 25-jarige relatie  
die tijdens een ERV-dienst is ingezegend. 
 

 
 
Stil gebed  
  

Het samen zingen van het ‘Onze Vader’   
 
Onze Vader in de hemel, 
Heilig is uw naam. 
Laat uw koninkrijk spoedig komen. 
Laat uw wil worden gedaan. 
In de hemel, zo ook hier op aard'. 
 
Want van U is het koninkrijk, 
De kracht en de heerlijkheid, 
Tot in eeuwigheid. 
Want van U is het koninkrijk, 
De kracht en de heerlijkheid, 
Tot in eeuwigheid. 
 
Onze Vader in de hemel, 
Geef ons daag’lijks brood. 
En vergeef ons onze schulden, 
Gelijk ook wij dat doen. 
Hen vergeven die ons 
Iets schuldig zijn. 
 
Want van U is het koninkrijk, 
De kracht en de heerlijkheid, 
Tot in eeuwigheid. 
Want van U is het koninkrijk, 
De kracht en de heerlijkheid, 
Tot in eeuwigheid. 
 
En leidt ons niet in verzoeking, 
Maar verlos ons van het kwaad. 
 
Want van U is het koninkrijk, 
De kracht en de heerlijkheid, 
Tot in eeuwigheid. 
Want van U is het koninkrijk, 
De kracht en de heerlijkheid, 
Tot in eeuwigheid. 
 
Amen. Amen 

(Opwekking 436) 
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Samenzang Adembenemend 
 
Uw majesteit is onaantastbaar, 
Niemand is aan U gelijk. 
Onvolprezen, zonder weerga, 
Koning van het hemelrijk. 
Oorverdovend als de donder, 
Helder als een bliksemschicht. 
Oogverblindend is de luister 
Van Uw heilig aangezicht. 
 
Toch bent U niet onbereikbaar; 
Door Uw Geest woont U in mij. 
U bent alomtegenwoordig: overal altijd nabij. 
 
U bent adembenemend, eindeloos mooi, 
Overstijgt wat een mens 
Ooit heeft gezien, gehoord, bedacht. 
U bent meer dan bijzonder, buitengewoon. 
Niets is vergelijkbaar 
Met Uw majesteit en pracht. 
 
Uw werken zijn verbazingwekkend, 
Schoonheid die de schepping vult. 
Onuitspreek'lijk is de grootsheid 
Waarmee U zich heeft omhuld. 
Ondoorgrond'lijk zijn Uw wegen, 
Onvoorstelbaar is Uw macht. 
Uw gedachten zijn ongrijpbaar, 
Ontzagwekkend is Uw kracht. 
 
Toch bent U niet onbereikbaar; 
Door uw Geest woont U in mij. 
U bent alomtegenwoordig: overal altijd nabij. 
 
Uw wijsheid is onovertroffen 
En uw Woord zal nooit vergaan. 
Uw rechtvaardigheid onwrikbaar, 
Eeuwig blijft Uw trouw bestaan. 
Onweerstaanbaar is uw liefde, 
Uw genade ongekend. 

Here, U bent onbeschrijflijk 
Want U bent wie U bent. 
U bent adembenemend, eindeloos mooi, 
Overstijgt wat een mens 
Ooit heeft gezien, gehoord, bedacht. 
U bent meer dan bijzonder, buitengewoon. 
Niets is vergelijkbaar 
Met Uw majesteit en pracht. 
 

(Opwekking 684) 

 
Mededelingen & collecte  
  
Voor de digitale collecte: scan de QR-code  
  

  
  
Zegen 
 
 
 
Samenzang: Zegen ons Heer 
 
Zegen ons Heer, zegen ons Heer, 
U die de hemel en aarde  
gemaakt heeft, zegen ons Heer. 
 
Bless us, o Lord, Bless us, o Lord. 
You the creator of earth and heaven, 
Bless us, o Lord. 
 
Heft de handen op  naar het heiligdom 
en prijst zijn naam, Halleluja. 
 
De Heer zegene jou, de Heer zegene jou, 
Hij die de hemel en aarde zegene jou. 

Opwekking 189 



 7

 
Mededelingen 

 
Evangelische Roze Vieringen (ERV)  

is een gemeenschap van 
gelovigen die roze vieringen 
organiseert voor de LHBTIQ+ 
community en iedereen die 
zich daarmee verbonden 
voelt. De vieringen vinden 
elke laatste zondag van de 
maand plaats (behalve in de 

maand december: eerste kerstdag) Je kunt elke 
maand de ERV-Nieuwsbrief ontvangen: daarin 
staat alle informatie over de komende viering. 
Meld je aan via de site van de ERV: 
www.erv.amsterdam/contact/nieuwsbrief 
Organisatie: stichting ERV Postadres: Tweede 
Ceramstraat 17, 1095 BM Amsterdam. Telefoon: 
06-22494089 E-mail: info@erv.amsterdam 
Internet: www.erv.amsterdam YouTube: 
https://youtube.com/@ervamsterdam 
Bankrekening: NL64 INGB 0000 480570  
 
Zanggroep  
De zanggroep van de ERV repeteert op woensdag 
14 juni Locatie: Korpszaal van het Leger des Heils, 
Oudezijds Achterburgwal 45 te Amsterdam. 
 

 
 
Kom je voor de eerste keer, meld je dan even aan 
bij de coördinator van de zanggroep.  
Coördinator: Henk de Waal (zie foto)  
Telefoon: 020-6123199  
E-mail: henk@erv.amsterdam  

 
Pastoraat 
 Voor een gesprek kun je contact opnemen met de 
leden van het Pastorale team van de ERV 
Cees Meynen  020-6990850  
cees@erv.amsterdam  
Chris Sjollema  035-6856498 
chris@erv.amsterdam  
Gert Verbree  (coördinator) 0172-613356 
 gert@erv.amsterdam  
 
Ben je ziek en stel je thuis of in het ziekenhuis 
prijs op bezoek, gebed of ziekenzalving, geef dat 
dan door aan de coördinator.  
 
Activiteit voor vrouwen 
Ben je op zoek naar een leuke activiteit om te 
doen met andere christelijke vrouwen?  
Dan ben je bij ons aan het juiste adres!  
Maak voorafgaand aan onze viering een korte 
wandeling door de prachtige stad Amsterdam of 
bezoek samen een interessant museum. Neem 
hiervoor contact op met Barbara Rogoski, onze 
enthousiaste contactpersoon.  
 

 
 
Zij kan je niet alleen meer vertellen over onze 
LHBTIQ+ community, maar barst ook van de 
leuke ideeën en activiteiten om samen met 
andere LBTI-vrouwen te ondernemen.  
 
Barbara is een Amerikaanse die al meer dan 30 
jaar in Nederland woont met haar Nederlandse 
vrouw Saskia en al meer dan 10 jaar lid is van de 
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ERV. Neem contact op met Barbara Rogoski: 
barbara@erv.amsterdam om iets leuks te doen in 
de mooi stad Amsterdam met andere LBTI-
vrouwen.  
 
 

Volgende viering  
Je bent weer van harte welkom in de viering  
op zondag 25 juni.  
De voorganger is dan Marleen Blootens 
uit Rotterdam-Overschie. 
 


